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6. Omgaan met lijden — zalig als je vervolgd wordt

Jeremia 18:1-6 | 1 Petrus 4:12-16 Johannes 4:7-17

Leukigheid

Leven met Jezus is niet kiezen voor de weg van de
minste weerstand. Het is een keuze die wat van ons
vraagt, en één die consequenties kan hebben. Het is
kiezen voor overgave, voor dienstbaarheid, voor ver-
geving: dat zijn keuzes die soms tegen je gevoel in-
gaan. Wij leven in een cultuur waarin alles leuk moet
zijn en de dingen goed moeten voelen. Jezus volgen
is echter niet altijd leuk of makkelijk. De Vlaamse psy-
chiater Dirk de Wachter wijst daar in zijn boeken op.
Hij spreekt over de ‘leukigheidscultuur’ en het feit
dat het omgaan met tegenslag steeds ingewikkelder
is geworden. ‘Wij leven in een ikkige tijd. Wij moeten
alles alleen kunnen en vanuit onszelf succesvol en
fantastisch zijn. Lijden past niet bij het idee van
maakbaarheid, dus doen we maar alsof het er niet is.
“Ik sta glimlachend op Facebook, maar ik voel me zo
slecht, geef me een pil.” Dat is kort door de bocht,
maar zo komen mensen ook bij mij.” In deze cultuur
leven wij; wij worden er dus ook door beinviloed. De
vraag is daarom: hoe kunnen wij, welvarende Wes-
terlingen, lijken op de lijdende Jezus?

Delen in zijn lijden

We hebben het in de kerk weinig over het lijden met
Christus. Wel over het lijden van Christus. Maar dat
kan al snel op afstand blijven. Je weet wel dat Hij ge-
leden heeft (en ook waarom dat zo was), maar waar
dat nu aan je eigen leven raakt is niet altijd duidelijk.
Als

Paulus schrijft: Ik wil delen in zijn lijden (Fil.3:10), dan
begrijpen we dat niet goed. Sterker nog: we stoppen
vaak al bij het eerste deel van de zin: Ik wil Christus
kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat
is mooi. Dat willen we zeker. Maar dan staat er geen
punt, maar een kommal! In één adem gaat Paulus dan
verder: ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk-
vormig worden in zijn dood. Dat staat ver van ons af.
Dat gaat verder dan geloven in zijn dood en opstan-
ding; het gaat over delen in zijn dood en opstanding.
Dit lijden is er niet ondanks het werk van Jezus Chris-
tus, maar juist door zijn werk. De Bijbel nodigt ons
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dus niet alleen uit om in Christus te geloven, maar
ook om in Hem te zijn: te delen in zijn in het verhaal
van dood en opstanding, en om Hem te belichamen
in deze wereld.

Kruisvormig

Het christelijk leven is daarmee een kruisvormig le-
ven. Christenen worden geroepen een leven te lei-
den dat in overeenstemming is met het voorbeeld
van Jezus Christus: leven
in zijn gezindheid, zijn
‘mindset’ (Fil.2:5). Wat
was zijn gezindheid? Hij
deed afstand van zijn
heerlijkheid, en werd een
slaaf. Hij gaf zijn macht
op, en werd de minste
van allen. Zo’n leven is niet het resultaat van louter
menselijke inspanning of imitatie, maar van de god-
delijke kracht die in gelovigen aan het werk is
(Fil.2:13).

Kruisvormig leven betekent dat alle christelijke deug-
den en praktijken kruisvormig zijn: geloof, trouw,
liefde, macht, recht, etc. worden door Paulus steeds
ingekleurd volgens het verhaal van Christus’ zelf-
gave. De kerk is de gemeenschap van mensen die on-
dergedompeld zijn in Jezus en Zijn verhaal van dood
en opstanding.

Je zou kunnen zeggen: wat Jezus Christus heeft ge-
daan in zijn persoonlijk lichaam, bereikt Hij nu in zijn
gemeenschappelijk lichaam, dat wil zeggen in de ge-
lovigen. Het is de visie dat het lijden van de kerk geen
vermijdelijk noodlot is, maar wezenlijk hoort bij Gods
missie in deze wereld. ‘Opdat Christus in ons gestalte
krijgt’ (Gal.4:19).

Pottenbakker

Het is een bekend beeld: dat van de pottenbakker. Er
is zelfs een prachtig kinderlied over gemaakt: zoals
klei in de hand van de pottenbakker. Maar bij de pro-
feet Jeremia is dit beeld een aanklacht tegen het
volk. Ze leven niet zoals God dat van hen vraagt: zij



leven zonder Hem. Toch is de straf niet het laatste
woord. Door alles heen blijft het Gods verlangen om
zijn volk zo te vormen, dat door hen het goede leven
zichtbaar wordt. Maar dat omvormen is een proces
van schuren en schaven. Het vraagt om een lange
adem, om geduld en overgave.

Het lijden kan daarom ook lijden aan jezelf zijn; aan
dat in je leven soms zo weinig van Christus zichtbaar
wordt. Maar het is tegelijk hoopvol: God is bezig je te
kneden, te vormen - om zo gelijkvormig te worden
aan het beeld van zijn Zoon.

Eervol

Het lijden kan ook daarmee te maken hebben dat je
als christen steeds meer tot een minderheid be-
hoort. Dat er meewarig over gelovigen gedaan
wordt: als mensen die nog niet helemaal begrijpen
hoe het zit; die nog in de Middeleeuwen leven (om
een paar stereotypen te noemen). Als je bij Jezus
hoort, kan het zijn dat je anders bekeken wordt. Ge-
lovigen aan wie Petrus schrijft hadden daarmee te
maken. Zie dat als een eer, zegt hij tegen hen (1
Pt.3:14; 4:13-14). Leid te midden van de ongelovigen
een goed leven, houdt hij hen voor (1 Pt.2:12). Lijden
voor het evangelie van het kruis dient om de leven-
gevende, liefdevolle dood van Christus aan het kruis
uit te breiden tot degenen die de grote waarde ervan
nog niet kennen. Zo kan de wereld kan iets zien van
de contra-intuitieve kracht van God die zichtbaar
werd in de trouwe en liefdevolle dood van Zijn Zoon,
ook al zal ze het vaak niet begrijpen.

Lusten of lasten

Het alles roept de vraag op of wij het lijden niet al te
zeer uit de weg gaan. En dan niet in de bekende uit-
drukking ‘elk huisje kent zijn kruisje’. Daarover gaat
het hier niet. Dit lijden heeft te maken met verbin-
ding met Christus; het deel hebben aan Hem. Wan-
neer lijken we het meest op Jezus? Als je gelukkig
bent of als je lijdt? Als je welvarend bent of tekorten
ervaart? Als je kiest voor geluk of ingaat tegen je ver-
langens, omwille van het Koninkrijk? Anders gezegd:
kiezen wij in het geloof niet vaak wel de lusten, maar
niet de lasten? We hebben het over de liefde van
God - en terecht: God is liefde. Maar vergeten we het
lijden niet? Jezus geeft niet alleen troost en

bevestiging, Hij confronteert ook en daagt je uit.
Heeft Hij het ook niet gezegd: ‘Ze hebben Mij ver-
volgd, ze zullen ook jullie vervolgen’ (Joh.15:20; vgl.
vs.16-17)? En: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet
zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opne-
men en Mij volgen.” (Luk.9:23) Tegelijk zei Hij ook:
‘Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’
(Joh.16:33).

Gespreksvragen
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minuten,

geef de mogelijkheid dat ieder kring lid kan de-
len wat er voor hem/haar uitsprong in de lezin-
gen en toelichting.

2. Ervaar jij dat er anders naar je gekeken wordt (op
je werk, in je buurt, op school, in je familie) om-
dat je bij Christus hoort?

3. Welke ‘lusten’ ervaar je in het volgen van Jezus?

4. Welke ‘lasten’ ervaar je in het volgen van Jezus?

5. Hoe kan het een eer zijn om te lijden voor het ge-
loof? (Vgl. 1 Pt.2,20; 3,14; 4,13)

6. ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie ver-
volgen’, zegt Jezus. Wat kan jij doen om je hierop
voor te bereiden? Deel ideeén met elkaar.

Bidden & danken

e Dank God voor de vrijheid die we in Nederland heb-
ben om te geloven

e Bid voor de vervolgde kerk (zie www.opendoors.nl
voor actueel gebedspunt)

¢ Bid dat je staande mag blijven bij weerstand, discri-
minatie of vervolging

Praktijk

¢ Als er weerstand komt tegen Jezus en het christe-
lijk geloof, is het belangrijk dat je een aantal
sleutelverzen van de bijbel uit je hoofd kent.
Probeer deze week een aantal Bijbelverzen te
memoriseren.



